
Schotland reis 2022 DIB 
 
Eindelijk was het dan zover. De DIB reis naar Schotland ging 21 april 2022 van start. John en 
Anita Wester hebben mede door hun ervaringen in Schotland een prachtige reis voor 11 DIB-
deelnemers in elkaar gemeubeld. Helaas verloopt de toegang tot het V.K. niet meer zo 
soepel als voorheen i.v.m. de Brexit perikelen, maar de hele groep was super relaxed. Dus dit 
oponthoud was geen enkel probleem. 
 
Aan boord van ons minicruiseschip King Seaways van DFTS, kregen wij meteen het vakantie 
gevoel. Aan boord hoorden alle Covid perikelen gelukkig weer tot het verleden, dus men kon 
als vanouds weer genieten van de prima lopende buffetten ‘s avonds en ‘s morgens.  
 
Onderweg naar ons onderkomen in Tummel valley holiday park, hebben onze reisleiders nog 
een paar fotostops voor ons ingepland, om alvast een beetje te wennen aan wat komen gaat 
de komende dagen. 

1. Een stop bij de grensovergang van Engeland en Schotland 
2. Een overheerlijke koffie-stop 
3. Een prachtige korte wandeling in het Hermitage Car Park nabij Dunkeld. 

 
Na eerst wat boodschappen gedaan te hebben in Pitlochry, kwamen wij aan in het mooie en 
ruim opgezetteTummel Valley Holiday Park. Wij namen onze intrek in de twee aangewezen 
vriendelijke en warm ingerichte huisjes. Zes mensen in een huisje wat direct aan de Tummel 
rivier lag en de overige vijf in een huisje aan de andere zijde van de straat, prima te doen!  
De bewoners van het huisje ad rivier waren: John en Anita, Jolanda en Martien en Siem en 
Sandy. In het andere huisje zaten Judith en Arjen, Maybritt en Jim en Aime. Van hieruit 
hebben wij de komende dagen prachtige fototripjes gemaakt in een straal van ongeveer 125 
km rondom onze huisjes. 
  
De lunches en diners hebben wij genuttigd in door John en Anita geselecteerde gezellige en 
betaalbare gelegenheden. Door het mooie weer was het een aantal keren mogelijk om op 
een buitenterras van je koffie of lunch te genieten, helemaal geweldig natuurlijk! 
 
Het is onmogelijk voor mij om onze gevoelens en alle ervaringen op papier te zetten. Buiten 
het feit dat het dan een ellen lang epistel zou worden. Maar ik spreek voor een ieder als ik 
zeg dat het een onvergetelijke (foto) ervaring is geweest, met als hoogtepunt het prachtige 
fotogenieke Lynn of Dee car park!! Wat een overweldigende natuur!  
Wat ons overigens wel is opgevallen dat door de afgelopen stormen in Schotland heel veel 
bomen zijn afgebroken of ontworteld, soms met een waar slagveld tot gevolg.  
 
Hieronder een overzichtje van de mooie plekjes waar John en Anita ons naartoe gegidst 
hebben, en dat altijd met mooi weer! : 
 

• Garter Bar Boundary, de grensovergang naar Schotland, waar een doorgewinterde 
vriendelijke doedelzakspeler ons verwent met een aantal Schotse deunen. 

• The Hermitage Car Park. Een prachtige (korte) wandeling langs een meanderende 
rivier waar nog mega hoge naaldbomen te zien zijn. Een heel idyllisch plekje. 



• De watervallen van Dochart. Een zeer fotogenieke locatie. De sneeuwval deze winter 
in Schotland was minimaal, waardoor het smeltwater zeer beperkt was. Hierdoor 
staan de rivieren in Schotland bijna droog. 

• James Bond Skyfall Road. Een prachtige plek in de highlands waar een bekende scéne 
van de James Bond film “Skyfall” opgenomen is. Helaas waren daar constructie 
werkzaamheden aan de gang, maar daar hebben we gelukkig een beetje omheen 
kunnen fotograferen.  

• Easan Dubha waterfall bij Glen Orchy. Mooi gebied, maar ook hier was de waterstand 
historisch laag, wat overigens wel voor speciale plaatjes zorgt. 

• Eas Urchaidh -ook een mooi stuk vlak bij de Orchy Rivier. 
• Kilchurn Castle. Een geweldige fotolocatie met in de hoofdrol de 15de -eeuwse 

kasteel ruïne aan de noordoostelijke oever van Loch Awe in de regio Argyle and Bute. 
En het weer was weer fantastisch! Jim vd Mee heeft hier met zijn DJI drone rond het 
kasteel gevlogen. Best spannend zo aan de andere kant van het meer. 

• Queens View. Een uitzichtpunt aan de oostkant van Loch Tummel nabij Pitlochry. Een 
prachtig panorama, waar we schitterende plaatjes hebben geschoten. Jim heeft hier 
met zijn drone een 3600 opname gemaakt. Adembenemend! 

• Lynn of Dee car park. Een geweldig natuurgebied langs de River Dee. Een plek waar je 
als fotograaf “hebberig” wordt. Dat is precies wat met een aantal van ons gebeurde. 
Het is er zelf zo sprookjesachtig dat een aantal van ons er emotioneel van werden. 

En dit is nog maar een klein deel van al het moois dat Schotland te bieden heeft. 
 
Wij gaan zeker nog eens terug om dit mooie land verder te ontdekken. Wij zijn als gezin al 
eens eerder in Schotland geweest, maar als fotograaf kijk je toch anders naar al dat moois!  
 
Op de terugweg maandag, hebben wij Bamburgh Castle nog aangedaan, een middeleeuws 
kasteel dat in zwaar verwaarloosde staat aangekocht is door de rijke industriële familie 
Armstrong.  Deze familie heeft het kasteel geheel opgeknapt en bewoonbaar gemaakt naar 
de toen geldende maatstaven. Er was veel geschiedenis te zien en te lezen, maar ook heel 
veel pracht en praal. Er was heel veel te fotograferen, maar dat maakte het meteen erg 
lastig om een keus uit al dat moois te maken, bovendien liepen er veel bezoekers rond en 
dat maakte het niet eenvoudiger. Judith had daar overigens een prima oplossing voor, ze 
gebruikte een statief, lange sluitertijen en HDR, waardoor passanten niet werden vastgelegd. 
 
Hier hebben wij ons laatste bakje koffie gedaan met wat lekkers er bij natuurlijk, en zijn wij 
rond 14:00 uur richting Newcastle vertrokken om daar rond 17:00 uur ingescheept te 
worden. Eenmaal aan boord zijn we gezamenlijk naar het panoramadek gegaan om daar nog 
een lekker drankje te nemen. Hier kwamen wij zonder uitzondering tot de conclusie, dat we 
met een zéér relaxte groep mensen deze Schotland trip tot een goed eind hebben gebracht 
en daarbij ook nog eens getrakteerd werden op uitzonderlijk mooi weer. Nadat we in 
IJmuiden aankwamen en van boord zijn gegaan, hebben we elkaar nog even op een rustig 
plekje opgezocht om afscheid van elkaar te nemen. Waarna iedereen op zijn manier rustig 
op huis aan kon gaan. 
 
Ik wil John en Anita via deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en 
prima organisatie om van deze DIB-fotoreis een groot succes te maken!! 
 



Ik wil ook alle deelnemers hartelijk danken voor hun flexibiliteit en goede humeur tijdens de 
trip. Het is een prima manier om elkaar wat beter te leren kennen. 


